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KERKDIENSTEN 

 
 
Zondag 8 december   2e Advent  
10.00 uur     Ds. W. Andel 
Collecten    Kerk in Actie - Ghana en Kerk 
 
Zondag 15 december  3e Advent 
10.00 uur    Ds. D.J. Deuzeman 
Collecten    Kerk in Actie - Palestina en Kerk 
 
Zondag 22 december  4e Advent 
10.00 uur    Dhr. B. Fluit 
Collecten    Protestantse kerk - Jonge generaties en Kerk 
 
Dinsdag 24 december  Kerstnachtdienst 
22.00 uur    Ds. E. v.d. Veen 
Collecte    Kerk in Actie - Kinderen in de knel en Kerk 
 
Woensdag 25 december  1e Kerstdag 
10.00 uur    Pastor E. Stellingwerf-Vinke 
Collecten    Kerk in Actie - Kinderen in de knel en Kerk 
 
Zondag 29 december 
10.00 uur    Dhr. K. Renkema 
Collecten    Plaatselijke Diaconie en Kerk 
 
Dinsdag 31 december  Oecumenische Oudejaarsdienst 
19.30 uur    Pastor Elly Stellingwerf-Vinke en mw.   
     C. Schraa 
Collecten    wordt in de dienst bekend gemaakt en kerk 
 
Zondag 5 januari   Doopstenen 
10.00 uur    Ds. D. Kisjes-de Vries  
Collecten    Plaatselijke Diaconie en Kerk 
 
Zondag 12 januari 
10.00 uur    Ds. P. den Hollander 
Collecten     Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat en Kerk 
 
Zondag 19 januari  Gebedsdienst Eenheid Kerken 
10.00 uur    Ds. B. Fluit 
Collecten     Protestantse Kerk - Missionair werk en Kerk 
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Zondag 26 januari 
10.00 uur    Ds. Adema 
Collecten     Protestantse kerk - Jonge generaties en Kerk 

 
Bij de kerkdiensten 
  

Zondag 31 oktober was de laatste zangdienst, die georganiseerd was door 
de Zangdienstcommissie. Jarenlang heeft deze commissie de zangdiensten 
vormgegeven met liederen waarin elk wat vond wat hem/haar aansprak. Nu 
er hieraan een einde is gekomen, willen we de leden van deze commissie  
van harte bedanken voor al hun inzet. Dit zijn Sietske de Groot, Marten Hos-
pes, Janny de Vries en Bram en Elly Stellingwerf. De laatste zangdienst was 
een heel bijzondere. Niet alleen de inhoud sprak velen aan, maar aan het 
eind gaf een koor uit Urk, dat toevallig die zondagochtend in de kerk aanwe-
zig was, ook nog een toegift. Met hun uitbundig gezongen 'Godsstad met uw 
paar'len poorten', werd aan deze laatste dienst nog een heel bijzonder tintje 
gegeven. 
 
Zondag 24 november was het Eeuwigheidszondag waar de namen zijn ge-

noemd van allen die ons 
in dit afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Een mooie ge-
woonte om nog één keer 
de namen te noemen 
van mensen die zo'n be-
langrijke rol hebben ge-
speeld in het leven van 
de nabestaanden.  
 

Het was een mooie en ontroerende 
dienst, die ook bemoedigend was 
voor allen die de rouw van verlies en 
gemis kennen en hiermee verder 
moeten leven.  
 
 
 
 
 
 
 Foto: Björn Goossens   
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De Adventstijd is begonnen. Tijd van voorbereiding en bezinning op de ge-
boorte van het Christuskind. Iedere zondag komen we weer een stapje dich-
ter bij het Kerstfeest. Dit jaar beginnen we de Adventstijd met een dienst 
waarin de Maaltijd van de Heer gevierd zal worden. Omdat we vacant zijn 
en er verschillende gastpredikanten voor zullen gaan, volgen we dit jaar 
geen Adventsproject. 

 
Op 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we samen 
met de kinderen van de Kinderkerk het kerstfeest in een 
dienst die om 10.00 uur begint. Het thema van de dienst 
is: ‘Leven in het Licht’. Over de invulling vindt nog over-
leg plaats met de leiding van de Kinderkerk. Het belooft 
een mooie gezinsviering te worden voor jong en oud!  
 

Oudejaarsavond zal samen met de Katholieke parochie worden gevierd. 
Mooi om het jaar zo met elkaar als geloofsgenoten te kunnen afsluiten.  
 
Dit zal ook de laatste keer zijn dat Elly Stellingwerf in haar functie van ker-
kelijk werker in de dienst voorgaat, want per 1 januari is haar dienstverband 
afgelopen. Nadat wij begin dit jaar vacant werden, heeft Elly zich met inzet 
van haar hele persoon, het pastorale werk voortgezet en daarnaast heeft ze 
zich ook nog bezig gehouden met allerlei andere zaken die op haar pad kwa-
men. Vanaf deze plek willen we haar van harte dankzeggen voor de wijze 
waarop zij zich betrokken heeft gevoeld. Ze was er voor ieder die een on-
dersteunend of bemoedigend woord nodig had. Elly, Dankjewel voor alles! 
We zullen je missen! 
 
Zondag 6 januari is de eerste zondag in het nieuwe jaar. Na afloop van de 
dienst is er koffiedrinken en kunnen we elkaar een goed nieuwjaar toe wen-
sen.  
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UIT DE KERKENRAAD 

  
 

Bezoekwerk in de gemeente  
 

Afgelopen september is de jaarlijkse bijeenkomst geweest met de groep van 
(met name) dames, die de afgelopen jaren het bezoekwerk met veel liefde 
en inzet binnen onze gemeente op zich heeft genomen. In dit overleg kwam 
naar voren dat een aantal van hen, gezien hun leeftijd, willen stoppen met 
hun taak. Gelukkig hebben zich inmiddels een paar andere gemeenteleden 
aangemeld om, samen met de overgebleven bezoekers, het bezoekwerk 
voort te zetten. Daar zijn wij heel blij mee, vooral omdat er met het vertrek 
van pastor Elly Stellingwerf-Vinke per 1 januari 2025 een gat dreigde te val-
len in het bezoekwerk. Zolang de gemeente vacant is zal dit belangrijke werk 
door deze nieuwe groep bezoekers worden gedaan.  
 
Voor crisispastoraat is onze consulent, ds. Jelle Vonk uit de Hommerts-
Jutrijp, beschikbaar. Mocht u behoefte hebben aan bezoek, laat dit weten 
aan Geeske Terpstra-Betten. Zij is tevens het aanspreekpunt voor crisispas-
toraat. 

 
Terugblik gemeenteavond maandag 4 november 
 

Op deze goedbezochte avond kwam o.a. het beroepingswerk aan de orde. 
Wieger Postma had een mooi overzicht gemaakt over alles wat er tot dusver 
is gedaan in het kader van het beroepen van een nieuwe predikant. Dit gaat 
minder vlot als gehoopt. De commissie wil de mogelijkheden nu breder trek-
ken en legde hierover de volgende mogelijkheden voor, namelijk: 
- Een kerkelijk werker. Nu de bevoegdheden in deze functie zijn uitgebreid 

en een kerkelijk werker – mits aan bepaalde voorwaarden voldaan ook 
onder andere de sacramenten Avondmaal en Doop mag bedienen, geeft 
dit meer ruimte. Ook wat betreft het aantal uren die ingezet kunnen wor-
den. 

- Een andere mogelijkheid is een kerkelijk werker aan te stellen en daar-
naast een predikant die gedeeld wordt met andere gemeentes. 

- En als derde idee werd aangedragen een emeritus predikant. Dit als 
overbrugging naar een jongere predikant.  

- Of een predikant delen met andere gemeentes uit de Ring IJlst, waarvan 
onze gemeente ook deel uitmaakt. 

 
Na de pauze werden we in vijf groepjes ingedeeld en werd er o.l.v. een ker-
kenraadslid gesproken over wat voor functie de kerk in het dorp heeft en wat 
er door de deelnemers gevraagd kan worden waarin zij een aandeel zouden 



 

7 
 

kunnen hebben. In januari zullen de suggesties die hierover naar voren kwa-
men, verder onderzocht worden. In het volgende kerkblad zal hier nader op 
worden ingegaan. 
 
Verder kwam naar voren dat Gaele Stoker over een jaar gaat stoppen als 
administrateur. Hij heeft dit werk dan 40 jaar gedaan! Als er iemand is die 
hem wil opvolgen, wil Gaele diegene graag wegwijs maken, zodat die er niet 
alleen voor komt te staan. 
 
Ook wordt er een nieuwe penningmeester voor het College van Kerkrent-
meesters gezocht. 
 
Verder wordt genoemd dat het jammer is dat de laatste zangdienst is ge-
weest. Het zou mooi zijn als er een commissie komt die bijvoorbeeld 2x per 
jaar een zogenaamde lekendienst wil organiseren. 

 
Vanuit de Diaconie 
 

Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

8 december - Kerk in Actie - (Ghana) 
In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen 
oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. 
Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot she-
aboter. Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om dit zo efficiënt mogelijk 
te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun 
producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder. 
Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana 
 
15 december - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Palestina) 
Het ontbreken van ieder perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle 
moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Pa-
lestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen 
in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een be-
drijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. 
Anderen mogen zelf programma’s en podcasts ontwikkelen voor een lande-
lijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de 
samenleving. 
 
22 december - Protestantse Kerk - Jonge generaties 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerke-
lijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. 
Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, 
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de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo er-
varen ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God 
zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede 
mogelijk maakt. 
 
24 en 25 december - Kerk in Actie - Kinderen in de knel Kerstcollecte 
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk 
in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat heb-
ben kinderen daar nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense ker-
ken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voed-
sel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Ook geven kerken 
tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen heb-
ben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om men-
taal gezond te blijven of te herstellen van trauma’s. 
 
29 december en 5 januari - Plaatselijke en algemene Diaconie 
De collectes van deze zondagen zijn voor het plaatselijke en algemene dia-
conale werk. Denk hierbij aan het ouderenwerk, de minderbedeelden in ons 
dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw 
gift, een bijdrage aan kunnen leveren. 
 
31 december - Oudejaarsdienst 
Het doel van de collecte in deze oecumenische oudejaarsdienst is op het 
moment van schrijven nog niet bekend. Deze zal tijdens de dienst worden 
bekendgemaakt. 
 
12 januari - Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat (Armoede) 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eind-
jes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan 
kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in 
ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedsel-
pakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie 
samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te ko-
men of voorkomen dat ze daarin terechtkomen 
 
19 januari - Protestantse Kerk - Missionair werk (Proefplekken) 
Proefplekken zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire ge-
meenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplek-
ken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks 
in de ‘reguliere’ kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God 
kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om 
jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te 
betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als 
nieuwe kerken, van harte. 
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26 januari - Protestantse Kerk - Jonge generaties (Jeugdwerk) 
Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse 
Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroe-
pen uit het hele land spelen de spannende spellen mee vanaf hun eigen 
locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo 
gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofson-
derwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om 
jongeren door het jaar heen betrokken te houden. 
 
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw col-
lectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie 
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van 
de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats 
terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook 
direct doneren op de website van Kerk in Aktie : www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes 

 
Actie Voedselbank 
 

U hebt de mand vast al weer zien staan in het portaal van de kerk. Ook dit 
jaar, in de periode tussen Sint-Maarten en half december, houden we weer 
een actie voor de Voedselbank. Vijf weken aandacht voor hen, die het wat 
minder hebben. De actie is bedoeld voor degene die genoodzaakt zijn ge-
bruik te maken van de voedselbank door een tekort aan financiële middelen. 
Er is helaas nog steeds een grote aanvraag hiervoor bij de voedselbank.  
 

Wilt u de voedselbank steunen, dan zijn lang 
houdbare producten als koffie, hagelslag, ma-
caroni, pindakaas, appels, blikgroente enz. van 
harte welkom. Ook zegeltjes of waardebonnen 
van verschillende acties en supermarkten zijn 
van harte welkom. 

 
Tot half december staat in het voorportaal van de kerk een mand voor uw 
meegebrachte producten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw pro-
ducten in de mand te deponeren of anderszins af te geven, neem dan con-
tact op met één van de diakenen. Dan zorgen zij er voor dat de producten 
toch op de goede plaats terechtkomen. U doet toch ook mee?? 
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Etentjes senioren in het MFC 
 

Vele Woudsender senioren genieten in de win-
termaanden van een gezellige gezamenlijke 
maaltijd, die op een aantal vrijdagen voor hen 
wordt bereid. Om 12.30 uur staat op vrijdag 13 
december weer een warme maaltijd klaar (3 
gangen, kosten € 10,--), verzorgd door een 
team van vrijwilligers. Inloop vanaf 12.00 uur. 
Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom. Voor 
het etentje van 13 december kunnen zij zich op-
geven tot 9 december a.s.  
 
Opgave en informatie: Caroline Wouda, 06-
41424827, Rita Dijkstra, 0514-592999 of  
Diana Schumm-Voorkamp, 0514-591226. 
 
De volgende data in 2025 zijn:  
17 januari  
21 februari  
21 maart   
 
De etentjes worden georganiseerd door de Diaconie voor alle Woudsender 
senioren. Inloop elke keer vanaf 12.00 uur. 

 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters  
 

Afscheid tuinman 
 

Voorafgaande aan de vergadering van het College op 28 augustus jl., kwam 
Hilbrand Postma it Reidhintsje binnen. 
Hij kwam ons vertellen, dat hij nu toch 
wel moest gaan stoppen met de werk-
zaamheden aan de tuin rond de kerke-
lijke gebouwen. Hij heeft dit zover wij we-
ten ruim 30 jaar gedaan. We zijn Hilbrand 
dankbaar voor zijn inzet al die jaren en 
hebben hem tijdens de gemeenteavond 
op 4 november daarom ook in het zonne-
tje gezet. Als dank hebben zij hem een 
onkruidverwijderaar gegeven en zijn 
vrouw een bos bloemen. 
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Actie Kerkbalans 2025 (oproep) 
 

De actie Kerkbalans 2025 loopt van 11 tot en met 25 januari. Voor het rond-
brengen van de enveloppen wordt een beroep gedaan op een vaste groep 
vrijwilligers. Door de loop van de jaren, is deze groep kleiner geworden, 
waardoor het rondbrengen van de enveloppen een belasting begint te wor-
den. Via deze weg doe ik een oproep aan u/jou om ons te helpen bij de actie 
Kerkbalans. 
 
Wat houdt het in? Direct bij de start van de actie is het de bedoeling, dat de 
brieven met de antwoordenveloppen worden rondgebracht en afgegeven bij 
de betreffende gemeenteleden op het lijstje. Bij het afgeven van de envelop-
pen kun je direct een afspraak maken voor het weer ophalen van de ant-
woordenveloppe (tenminste, zo doe ik het). Het is de bedoeling dat de ant-
woordenveloppen dan direct na het sluiten van de actie worden afgegeven 
bij onze financieel administrateur. Hoe meer vrijwilligers willen helpen, des 
te lichter is de belasting en kost het minder tijd. Het streven is dat iedere 
vrijwilliger zo’n 10 adressen voor zijn of haar rekening neemt, zodat je binnen 
een uur de enveloppen kan hebben afgegeven. Ook het ophalen kost dan 
een klein uurtje. Afgelopen jaar was dat door het verminderde aantal lopers 
gemiddeld 20 – 30 adressen, wat soms een halve dag in beslag nam voor 
het rondbrengen en daarna ook weer voor het ophalen. Dat kan ik/willen we 
niet meer van mensen vragen. Toch moet het gebeuren, willen we onze fi-
nanciële administratie en onze begroting op orde hebben. 
 
Heb je vragen of wil je ook helpen bij het rondbrengen (en weer ophalen) 
van de enveloppen voor de actie Kerkbalans, stuur dan een mailtje naar 
cvk@pgwoudsend.nl of een appje naar 06-15401318. Piet v.d. Vlist 

 
Van de archieven en de archivaris 
 

In ferneamde fryske cabaratier - Rients Gratama - hat ea sein: “Os ik in we-
genkaart keapje wol, sjoch ik earst of Peinjum der ek op stiet. Sa net, dan 
keapje ik sa’n kaart net. Ien dy’t mij net sizze kin wer ik weikom, hoe soe dy 
mei fertelle wer ik hinne moat.” 
 
Deze uitspraak is nu en dan door mijn gedachten gegaan bij het ordenen 
van de archieven van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en 
de Protestantse gemeente van Woudsend. Aanvankelijk samen met Ulfert 
Hoekema hebben Ep van Hijum en ik alles wat ooit bewaard gebleven was 
gesorteerd. Wat moest bewaard worden, wat kon weg? 
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Goede bewaarplek 
 

We kregen advies van de provinciale en de landelijke archivaris van de PKN 
hoe zoiets gerangschikt en opgeborgen diende te worden. En van de bur-
gerlijke gemeente kregen we informatie hoe we het geheel moesten aanle-
veren voor een goede bewaarplek in de archiefruimte van de gemeente Súd-
West Fryslân in Bolsward. 
 
Op maandagochtend zaten we in it Reidhintsje, en dan - zo na de koffie - 
kwam Hilbrand Postma eens kijken wat nu weer in de papiercontainer kon 
verdwijnen. Waar hij dan voor zorgde. Uiteraard werden privacygevoelige 
stukken versnipperd. Zo zijn de nodige containers gevuld. Er bleef een stapel 
documenten over, verdeeld over verschillende dossiers en gesorteerd naar 
tijd en aard. 
 
Toen ontviel Ulfert Hoekema ons. Dat was net voor de coronatijd. Tijdens de 
coronatijd kon werken in it Reidhintsje niet meer en daarom hebben we ver-
der gewerkt bij Ep van Hijum thuis.  
 
Gaele Stoker archivaris 
 

Tenslotte hebben wij e.e.a. overgedragen aan de kerkenraad: 60 archiefdo-
zen met in totaal 350 omslagen met stukken. Tegelijk hebben we Gaele Sto-
ker voorgedragen als archivaris van onze gemeente. Gaele is inmiddels of-
ficieel door de kerkenraad benoemd tot archivaris.  
 
Op 20 september jl. hebben Ep van Hijum, Gaele Stoker en ik de dozen met 
ons kerkelijk archief afgeleverd in Bolsward. Yme Braaksma als vice-voor-
zitter en Rita Bouwma als scriba van onze gemeente hebben daarna de “acte 
van opneming” (waarbij alles eigendom van onze kerkelijke gemeente blijft) 
getekend.  
 
Het doet ons goed dat deze archieven nu, goed geordend, bewaard worden 
in de brand- en inbraakvrije kluis van Súd-West Fryslân. Want als we willen 
staan op de schouders van onze voorouders is het belangrijk dat je kunt 
nagaan waar zij in hun tijd mee bezig waren en wat voor hen belangrijk was. 
 
Tenslotte: kerkenraad, bewaar uw documenten goed en draag ze over aan 
de actuaris. 
 
Mede namens Ep van Hijum, 
Durk Wijnia 
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UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

Mevrouw S. Haringa-Fortuin (Melchior Clantstrjitte) heeft na een covid-infec-
tie ernstige benauwdheidsklachten gekregen. Die klachten werden zo ern-
stig dat ze op 19 november opgenomen moest worden in het Antoniuszie-
kenhuis in Sneek.  
 
Daarnaast heeft een aantal gemeenteleden, die hier niet met name ge-
noemd worden, de afgelopen weken gezondheidsklachten die een operatie 
op korte termijn noodzakelijk maken. Wij hopen dat die ingreep zal zorgen 
voor verbetering en zo mogelijk herstel en wensen hun Gods nabijheid toe 
met woorden van een lied van Sytze de Vries 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan,  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.                                                                    
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan,                                                          
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.                                                        
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat,                                                              
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan,                                                      
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.                                                             
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan,                                                      
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.                                                                  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen,                                                                
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan,                                                        
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.                                                              
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan,                                                         
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.                                                                
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,   
ben Ik de hand, die al je tranen wist.  
 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke 
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Verjaardagen 
 

December  
12 Dhr. A.J.H. Jagersma De Greiden 63 
13  Mw.. F. Pietersma-de Kroon Age Hylkes Trompstrjitte  16 
19 Mw. H.A. Wouda-de Vries Folkertsgreft  15 
25 Mw. T. de Vries - Damstra A.H. Trompstrjitte  18 
31 Mw. J. Wijnia-Swart J. van Huizumstrjitte  7  
 
Januari 
07 Mw. B. van der Molen-Wispelwey   A.H. Trompstrjitte   2 
13 Dhr. J. Bobbink De Greiden  87 
26 Dhr. H. de Vries Iewâl  1 
31  Dhr. P. Visser A. H. Trompstrjitte   13  
  
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 

 
Huwelijksjubileum 
 

Douwe Plantinga en Janna Plantinga-Glashouwer,  Dr. Bongastrjitte 4 zijn 
24 december 50 jaar getrouwd. 
 
Fan herte lokwinske mei dizze dei. 
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MEDITATIE 

 
 

Er is hoop! 
 

De donkere dagen voor Kerst, dit jaar zijn ze misschien wel donkerder dan 
ooit. De berichten over hoe het in deze wereld gaat, hoe het met deze wereld 
gaat, zijn somber. 
Een mislukte klimaatconferentie, oorlog en geweld, we horen er dagelijks 
van. Is er dan nog hoop voor deze wereld? 
 
In de kerk leven we in de Adventstijd. 
Advent is meer dan alleen de tijd voor kerstfeest. 
Advent is hoopvol uitzien naar de toekomst, naar Gods toekomst. 
Advent is geloven dat er toekomst is omdat God die toekomst geeft. 
 
Maar zijn wij als leden van de kerk geen wereldvreemde dromers? 
De werkelijkheid lijkt immers vaak hopeloos, de toekomst duister. 
En toch..  
We geloven en belijden dat God toekomst geeft. 
Daarom steken we lichtjes aan. 
Wie ’s avonds buiten loopt ziet ze steeds meer. 
Lichtjes die ons vertellen dat we niet in het duister zullen blijven. 
En weet u: als het heel erg donker is heeft een heel klein lichtje al een enorm 
effect. 
 
Er zijn mensen die kleine lichtjes ontsteken. 
Mensen die vrede zoeken. 
Mensen die anders gaan leven, gericht op wat toekomst heeft. 
Mensen die vreemdelingen opvangen. 
Mensen die zich niet neerleggen bij onrecht. 
Die mensen hebben de toekomst, geven toekomst. 
Die mensen geven hoop. 
 
Advent is uitzien naar Gods toekomst en hier en nu er al vanuit gaan leven. 
Kleine lichtpuntjes zoeken en zijn. Geloven dat er hoop is. 
En met Kerst horen we hoe God toekomst geeft. 
Hoe God in een donkere nacht Zijn hemel opendoet en engelen ervan gaan 
zingen. 
“U is een Heiland, een Redder geboren”. Aan Hem is de toekomst. 
Er is hoop! 
 
Idske van der Pol 
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OVERIGE 

 
 

De Voedselbank voor iedereen die ons nodig heeft 
 

Het bestuur van de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel is bezig met een 
project “Onder de Radar”. Dit betekent dat wij mensen zoeken die onder de 
radar blijven. Wij  denken dat er best veel mensen zijn die in aanmerking 
zouden komen voor voedselhulp en wij willen deze mensen graag helpen 
door hen wekelijks een voedselpakket te geven. Maar als mensen zich niet 
melden dan kunnen wij hen niet bereiken.  
 
Wil je weten wat de voedselbank voor jou kan doen? Misschien kun jezelf 
voedselhulp gebruiken of ken je iemand die voedselhulp kan gebruiken? 
Laat het ons weten. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 19.00-21.00 uur 
bereikbaar op 0515 - 44 44 55.  
 
In het voorportaal van de kerk en in het folderrek van het MFC De Driuwpôlle 
liggen folders met daarin alle informatie. 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief van de Classis 
 

‘Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen 
als ze niet in Hem geloven? 

En hoe kunnen ze in Hem geloven 
als ze niet over Hem hebben gehoord? 

En hoe kunnen ze over Hem horen 
zonder dat iemand Hem verkondigt’ 

(Romeinen 10:14, NBV21) 
Zucht 
Preekvoorzieners zullen niet dadelijk deze tekst reciteren wanneer de zo-
veelste predikant ‘vol’ heeft gezegd, maar op een rustig moment zullen ze 
Paulus’ woord wel beamen. De Protestantse traditie hecht er veel waarde 
aan dat het Woord voor de gemeente door een prediker in eigen menselijke 
woorden wordt ontvouwd. Maar hoe moet dat als de kerk met haar voorgan-
gers kleiner wordt en het aantal kansels daar geen gelijke tred mee houdt? 
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Op naar de classis! 
Zo’n vijftig preekvoorzieners trokken op 19 november met deze vraag naar 
de classicale vergadering in Burgum. Het voelde goed dat zij met hun een-
zame taak nu eens in de meerderheid waren. En vanzelf kwamen naast de 
problemen ook een aantal mooie oplossingen ter tafel. 
 
Het vervolg van deze nieuwsbrief, nummer 7 – 2024, is te lezen op de web-
site van de Classis: www.classisfryslan.nl 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging kerstconcert in Dickensstijl 
 

Een sfeervolle Kerst voor jong en oud, gedreven door gemeenschapszin, 
daar draait het om tijdens het kerstconcert dat Chr. Brassband Greidebrass 
organiseert. Dit evenement zet de muzikale traditie voort en brengt de ge-
meenschap van mensen in Bolsward en omstreken samen in de feestelijke 
maar toch ook donkere decembermaand. Het doel van het concert is een 
onvergetelijke muzikale ervaring te bieden voor alle aanwezigen; voor luis-
teraars en muzikanten. Greidebrass treedt samen op met de bekende Friese 
sopraan-zangeres Fardau van der Woude, het vocaal ensemble Eljakim 
uit Bolsward, de verteller Sjoerd van Beem uit Wommels en Björn Sinnema 
als Scrooge. 

 
Omdat veel ouderen zich juist rond de 
feestdagen eenzaam voelen is dit jaar een 
nadrukkelijk doel de verbinding met onze 
oudere generatie te zoeken. In samenwer-
king met kerkelijke en niet-kerkelijke instan-
ties wordt geprobeerd zoveel mogelijk ou-
deren naar de Gasthuiskerk te brengen. Zij 
kunnen dan ook genieten van het samen-
zijn met vele anderen. 
 

Het concert staat in het teken van het ver-
haal “A Christmas Carol” van de bekende 
schrijver Charles Dickens. Meer in het bij-
zonder de belevenissen van de hoofdper-
soon Ebenezer Scrooge op de kerstavond 
van 1843. Dit authentieke kerstverhaal 

wordt uitgevoerd in Dickensstijl, waarbij door middel van muziek, zang, beeld 

http://www.classisfryslan.nl/


 

18 
 

en tekst het verhaal in het Fries wordt verteld. De essentie van het verhaal 
is dat het egoïstische gedrag van de hoofdpersoon Scrooge uiteindelijk ver-
andert in verbinding maken met mensen in zijn omgeving door het tonen van 
mededogen en barmhartigheid. Dit thema is ook vandaag nog steeds actu-
eel! 

Een warm aangeklede Gasthuiskerk – met haar geweldige akoestiek – aan 
de Gasthuissingel in Bolsward is de locatie voor het Kerstconcert. Iedereen 
is welkom. Het Kerstconcert begint op zondag 15 december 2024 om 16.00 
uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Inloop vanaf 15.00 uur. 
 
Om de financiële drempel laag te houden is de toegang gratis. Wel is er 
een collecte bij de uitgang.  

Via de website kunt u meer informatie vinden: www.greide-
brass.nl/2024/10/krystkonsert-a-christmas-carol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie van Rondom de Karmel 
wenst u fijne feestdagen en een gezond 2025 

 
 

 



 

19 
 

COLOFON 
 
 
Predikant    Vacant 
 

Pastor     E. Stellingwerf-Vinke  06-26346250 
      e.vinke53@upcmail.nl 
Kerkenraad 
Postadres     Kleasterstrjitte 2   8551 NJ Woudsend 
Vice voorzitter   Y.  Braaksma   06-30335107 
Scriba      R. Bouwma   06-14851435  
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 

College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon   R. Schaap   06-23545293 
Banknummer   NL24RABO0373733348  
   Prot. Gem. Woudsend C.v.K., ANBI 824126427 
  

Diaconie NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend 
CA-Diaconie. ANBI 824126439 

 

ZWO commissie    NL38RABO0305271563 
 

Koster           Jan en Maaike de Groot 06-22063683 (Jan) 
06-12617477 (Maaike) of via 

      koster@pgwoudsend.nl 
 

Contactpersoon rijdienst J. Bobbink   06-25157225 
 

Bloemen     Martha Eppinga  06-13519980 
     Afke de Jong   06-20123506 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
 

Kerkdienst online www.kerkdienstgemist.nl klik op: provincie 
Friesland en vervolgens op Woudsend 

 

Bezorging kerkblad  J. Hoeksta-Haringa 06-14491902 
     jgharinga@gmail.com 
 

Print / bindwerk   BvS D. Melchers 

 
Redactieadres   M. de Groot, A.H. Trompstrjitte 17  0514-591992 
 
Inlevering kopij    uiterlijk maandag 20 januari 2025 
        kerkbladwoudsend@home.nl  
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          Advent is dromen  
 

Keervers: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede, voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 
En weer in geuren en kleuren herhalen 

wat wij al weten uit oude verhalen, 
herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het Kerstfeest weer begint. 
 

Keervers: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede, voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 
Iedere week weer een lichtje ontsteken, 

vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis, 

omdat het bijna Kerstfeest is. 
 

Keervers: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede, voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 
Niet als een kind en niet in een kribbe, 

maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 

dan zal het altijd Kerstfeest zijn. 
 

Hanna Lam 
 

 


